thoralezing Exodus 14, 28 tot 15, 21

zingen b 169

brieflezing Kolossenzen 3, 1-17
acclamatie Ib 339 g

evangelie Johannes 13, 31-35
acclamatie Ib 339b

preek

zingen LB 653:1,4,6en7
DE TAFEL

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze vader
inzameling van de gaven
slotlied LB 655

zegen.

De liturgie is ook bedoeld om mee naar huis te nemen.

DERDE ZONDAG VAN PASEN

Halleluja!
Zingt de Heer een nieuw lied
want Hij heeft wonderen gedaan
Halleluja!

19 april 2026

Martinuskerk - Dokkum
voorganger: ds. Jac. Goorhuis
organist: Anne de Bruijn

INLEIDING

Op deze derde zondag van Pasen wil ik nog wat doordenken op
wat wij met Pasen hebben gevierd. Wij lezen het lied dat Mozes
zingt direkt na de doortocht door de Rietzee. Daar is te lezen dat
God een krijgsheld is. In de Naardense Bijbel is het hebreeuws
vertaald met oorlog: God is een God van oorlog. Daar moeten we
even over nadenken. De tweede lezing komt uit de brief aan de
Kolossenzen: ‘Bedenkt de dingen die boven zijn’ lezen wij daar ‘en
niet die op aarde zijn’. Dit wordt gelezen in de liturgie van de
Paasnacht. Wat zijn de dingen die boven zijn? Dat heeft alles met
opstanding te maken, zoals we zulen zien. Tenslotte lezen wij in
het evangelie dat Jezus zijn leerlingen op het hart bindt de liefde
te bewaren wanneer Hij heengegaan is.



